
Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf,

‘t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan,

je zegt: “ik ben wat moe”. 
Maar op ‘n keer, dan ben je

aan je laatste beetje toe. 

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons is geweest, 
nemen wij afscheid van mijn dierbare man, onze zorgzame  
vader, schoonvader en trotse opa. 

Jan Steur (‘t Mannetje)
* 31-10-1937   -   † 12-02-2022

echtgenoot van Nel Pannekeet

					    Mw. Nel Steur-Pannekeet
					    Jack en Sandra
   				       Cindy en Marcel
   				       Daniëlle en Timothy
   				       Lucas
					    Annemarie †
					    Jeroen en Carola
   				       Jan en Chelsea
   				       Rosanne
   				       Koen

12 februari 2022
Frans Halsstraat 56
1132 TD  Volendam

Jan is overgebracht naar Nicodemus familiekamer 1 “De Thuis-
komst” aan de C.J. Conijnstraat 6 te Volendam. Hier kunt u 
maandag, dinsdag en woensdag van 18:00 tot 20:30 uur  
afscheid van hem nemen.

De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 17 februari 
om 10:30 uur in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam.  

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in de 
Jozef, St. Jozefstraat 2 te Volendam.  

Wij willen de belangstellenden vragen donderdag rechtstreeks 
naar de Vincentiuskerk te komen.

De crematie zal in stilte plaatsvinden. 

Liever geen bloemen. 

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,
deze aankondiging als zodanig beschouwen.


