Waarom al dat vechten,
waarom al die pijn.
Je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en
geheel niet terecht.
Je wilde nog graag verder,
maar verloor dit gevecht.

Nooit klagend, nooit vragend,
Zijn lasten in stilte dragend.
Een goed mens heeft zijn taak volbracht.

Diep bedroefd om wat hij achterlaat, maar dankbaar voor de
liefde, steun en zorg waarmee hij ons heeft omringd, laten wij u
weten dat op de leeftijd van 80 jaar van ons is heengegaan, mijn
dierbare man, onze zorgzame vader, schoonvader en erg lieve
bap

Jan Schilder (Bill Kakes)

“leder zeilt zijn eigen mast af”
* 05-01-1942 ~ 1 17-03-2022
echtgenoot van Gaar Zwarthoed (Mop)

G.M.M. Schilder-Zwarthoed
Carolien en Edwin
Mark, Daan
Margret
Melany, Robert-Jan
W Binky
Tom en Linda
Joey, Sam, Thomas

17 maart 2022
Gravelandstraat 100
1131 JM Volendam
Jan is thuis.

Hier kunt u zaterdag, zondag en maandag van 11:00 tot 12:00 uur
en van 16:00 tot 20:00 uur afscheid van hem nemen.

De uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag 22 maart om 10:30
uur in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam.

Het vertrek dinsdag vanaf het huisadres naar de Vincentiuskerk is
om 10:10 uur.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.
In verband met allergieén liever geen bloemen.

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,
deze aankondiging als zodanig beschouwen.




