
Je had het niet makkelijk, 
maar dapper hield jij je staande

in het leven.

Beter eeuwige rust,
dan voortdurende pijn.

Op 1 februari is er, op 64-jarige leeftijd, een einde gekomen aan het leven 
van 

Klaas Schilder 
(Bibber)

      Broers en zussen
      Zwagers en schoonzussen
      Neven en nichten

1 februari 2020
Doolhof 30
1131 XH  Volendam

Klaas ligt opgebaard in uitvaartcentrum Het Mirakel aan de C.J. Conijn-
straat 6a te Volendam. 
Hier kunt u dinsdag en woensdag van 19:30 tot 20:30 uur afscheid van 
hem nemen.

In de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam wordt dinsdag en woens-
dag om 19:00 uur voor hem gebeden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 6 februari om 10:30 
uur in bovengenoemde kerk.
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in de koffie-
kamer van het uitvaartcentrum bij de begraafplaats.

We willen de belangstellende vragen donderdag rechtstreeks naar de 
Vincentiuskerk te komen.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Liever geen bloemen.

Correspondentieadres: 
Mevr. T. Jonk-Schilder, Maanstraat 37, 1131 VK  Volendam

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen, 
deze aankondiging als zodanig beschouwen.


