
Al hee�t zij ons verlaten,
zij laat ons nooit alleen.
Wat wij in haar bezaten,
is altijd om ons heen.
Als zonlicht om de bloemen,
een ieder goed gezind.
Teveel om op te noemen,
door iedereen bemind.

Wij kunnen het nog steeds niet geloven maar hebben helaas 
afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, 

onze ma, schoonmoeder en allerliefste oma

Lydia Baarslag - Goedhart
Amsterdam,  Purmerend, 
27 november 1962 9 augustus 2020 

Wim

Pascal en Jaap, Sandy, July

Dyon

Wesley en Luna

Dikkie  

Geldersman 4, 1132 AS  Volendam

Lydia is overgebracht naar Sereen, Mgr. Cornelis Veermanlaan 2 in 
Volendam waar alleen bezoek mogelijk is voor genodigden. Door 

de huidige Corona-maatregelen kunnen wij helaas niet iedereen de 
gelegenheid bieden om afscheid van Lydia te nemen. De condoleance-

avonden zijn inmiddels helemaal vol. Een afspraak maken is niet 
meer mogelijk. Dit vinden wij heel spijtig, we hopen op uw begrip.

De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 15 augustus
om 10.30 uur in de Vincentiuskerk van Volendam. 

Aansluitend is er gelegenheid om ons te condoleren van 12.00 tot 
13.00 uur in De Jozef, Sint Jozefstraat 2, in Volendam. 

Wij brengen Lydia daarna met ons gezin naar crematorium Hoorn.


