
Jan is thuis, D. Poschlaan 12 in Edam. 

Hier is dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
van 15.00 tot 20.00 uur gelegenheid om afscheid 

van hem te nemen en om ons te condoleren. 

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 30 september 
om 10.30 uur in de Sint Vincen� uskerk, Kerkepad 1 te Volendam. 

Aansluitend volgt de begrafenis op de RK Begraafplaats aldaar. 

Na afl oop ontmoeten wij u nog graag in De Jozef, 
Sint Jozefstraat 2 te Volendam. 

Wij vertrekken zaterdag om 10.10 uur in een lopende stoet 
vanaf de Edammerweg, ter hoogte van nummer 40, 

naar de voorzijde van de Vincen� uskerk.

Corresponden� eadres:
Mevr. B. Koning-Zootjes, D. Poschlaan 12, 1135 GP  Edam

24 september 2023
Kloosterbuurt 1
1131 HB  Volendam

Een geest zo sterk als een beer
Een lichaam uiteindelijk toch te teer 

Een wijsheid niet te evenaren
Een wilskracht haast niet te bedaren
Een vechtlust bijna niet te temmen

Alleen iets bovenmenselijks kon dit leven remmen

Jan is 100 jaar geworden. We zullen hem als man, als vader, 
als opa en als mens heel erg missen

Ber� e
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Gré in liefdevolle herinnering
Ber in liefdevolle herinnering
Ewout in liefdevolle herinnering

Jan Koning (van Teun)
☼ 26-05-1923    ~    † 24-09-2023

echtgenoot van Ber� e Zootjes

IJSSELMEER

Wanneer ik over het water staar,
als ik het IJsselmeer bevaar.

Dan vraag ik mij verwonderd af,
wat Marken toch zijn schoonheid gaf.

Zijn het de huisjes aan de kant? 
of de boerderijen in het land?

of is het de vuurtoren met zijn schijn,
wat haar zo wondermooi doet zijn? 

Dan denk ik aan de Markerwaard
aan alles wat daar nu nog vaart.
Aan Waterstaat dat water haat,
Aan Marken dat verloren gaat.

Dan vervloek ik hem op elke wacht,
die deze waanzin heeft  bedacht.

Want IJsselmeer wat ben je mooi, 
Het ga je goed, ik ga ter kooi. 


