Plotseling is de wind gaan liggen...
Onbevattelijk de stilte die daarop volgt.

Huil niet omdat ik er niet meer ben,
maar glimlach omdat ik er was.

Zijn stoel is leeg, zijn stem is stil.
Wie hem heeft gekend,
weet wat dat zeggen wil.

Het is hard om afscheid te moeten nemen van een goed mens.
Wij hebben geen woorden om de diepte van onze
verslagenheid te kunnen weergeven.

Wij zijn geschokt door het onverwachte heengaan, op de leef-
tijd van 80 jaar en voorzien van het H. Sacrament der Zieken,
van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en
trotse bappie
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Wim is thuis. Hier kunt u maandag, dinsdag en woensdag van
16:00 tot 20:00 uur afscheid van hem nemen.

De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 7 april om
11:00 uur in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam.
Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats
aldaar.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in
Hotel Spaander, Haven 15-19 te Volendam.

Het vertrek donderdag vanaf het huisadres naar de Vincen-
tiuskerk is om 10:05 uur.

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,
deze aankondiging als zodanig beschouwen.
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