
“We zullen je missen”

Te jong en volop in het leven,
mocht jij je dromen niet meer beleven.

Waarom al dat vechten, 
waarom al die pijn?

Je wilde hier niet weg, 
je wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk en 
helemaal niet terecht.

Je wilde nog graag verder, 
maar verloor dit gevecht.

Veel te vroeg, maar omringd door liefde, is op de leeftijd van  
60 jaar, voorzien van het H. Sacrament der Zieken in ons  
bijzijn overleden, mijn dierbare man, onze zorgzame vader,  beste 
schoonvader en lieve opa.

Jack Molenaar (Keje)
01-11-1960   ~   08-03-2021

echtgenoot van Gerda Keijzer

     Mevr. G.M. Molenaar-Keijzer
     Will en Marleen  
          Jake 
     Tom en Denise 

8 maart 2021 
L. Spaanderlaan 39   
1132 BP  Volendam

Jack is thuis.

Hier kunt u dinsdag, woensdag en donderdag van 17:00 tot 20:00 
uur afscheid van hem nemen.

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 12 maart om 10:30 
uur in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam. Aansluitend is 
er nog gelegenheid tot condoleren en samenzijn in de Jozef, St. 
Jozefstraat 2 te Volendam.

Aanwezig zijn in de kerk tijdens de uitvaartdienst is helaas alleen 
mogelijk op vertoon toegangskaart.

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Het vertrek vrijdag vanaf het huisadres naar de Vincentiuskerk is 
om 9:45 uur.

Liever geen bloemen.
www.nicodemus.nl


