
Sterven is verhuizen van de wereld 
naar het hart van de mensen die van je houden 

en daar verder leven.

Met veel verdriet in ons hart moeten wij afscheid nemen 
van onze lieve moeder, schoonmoeder en allerliefste oma, 

die op de leefijd van 88 jaar en voorzien van het 
H. Sacrament der Zieken van ons is heengegaan.

We zullen haar erg missen!

Truus Nan
weduwe van Nic Slijkerman

Marry en Gerard in liefdevolle herinnering
 Joey en Annabel
 Stefanie en Nick
 Michelle
Anja en Leo
 Melanie
 Maikel en Ayra

22 mei 2023
St Nicolaashof 1
1131 GT  Volendam

Truus verblijft deze dagen in familiekamer 3 “de Herinnering” 
van Nicodemus uitvaartcentrum Het Mirakel aan de 

C.J. Conijnstraat 6a te Volendam.

Hier is woensdag en donderdag van 17.00 tot 20.00 uur 
gelegenheid om afscheid van haar te nemen 

en ons te condoleren.

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 26 mei om 
11.00 uur in de St. Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam. 

Aansluitend is er gelegenheid tot samenzijn in ontvangstzaal 2 
“Het Avondlicht” van bovengenoemd uitvaartcentrum.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Wij verzoeken de belangstellenden vrijdag rechtstreeks 
naar de Vincentiuskerk te komen.

Correspondentieadres: 
Mevrouw M.A.C. Zwarthoed-Slijkerman, de Kust 41, 

1132 KC  Volendam


