Jouw liefde voor ons kende geen grenzen, stapelgek was je op Romee.
Dapper droeg je al je ongemakken en tragedies.
Je zocht voor dit alles een veilig plekje in je hart.
Vol levensenergie en bevlogenheid had je binnen no-time weer een
positieve wending gevonden.
Ondeugend, enthousiast, soms koppig maar vol humor.
Onze koningin, met je jeugdige energie omarmde je alle kinderen in je buurt.

Met diepe verslagenheid maar intens dankbaar voor alles wat je voor ons en
vele anderen hebt betekend.

Wat gaan wij jou missen! We houden van je.

Marie Klouwer - Pannekeet

22-08-1948 08-07-2023

De lieve vrouw van Jaap Klouwer (Mappes), in liefdevolle herinnering,
fantastische (schoon)moeder van Tamara & Marc
en de allerliefste oma van Romee.
De zorgzame tante en bonus oma van Miranda, Cornel, Kelvin & Tommy,

Karinaw, Jack, Michelle & Amy
Marie is thuis bij haar geliefde dochter, Den Oeverlaan 29, waar gelegenheid is
om afscheid van haar te nemen op dinsdag en woensdag van 17.00 tot 20.00 uur.

De afscheidsdienst vindt plaats op donderdag 13 juli om 13.30 uur
in de St. Vincentiuskerk, Kerkepad 1 in Volendam.
We vertrekken met een lopende stoet vanaf Marie haar eigen huisadres
aan de Bloedkoraal 6 naar de kerk om 12.40 uur.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in De Amvo, Julianaweg 106 in Volendam.

De crematie vindt in stilte plaats.




