
En als ik ga, terwijl jij hier nog bent…
Weet dan dat ik verder leef,

vibrerend in een andere dimensie,
achter een sluier voor jou verborgen.

Je zult me niet meer zien, maar heb vertrouwen.
Ik wacht op de tijd dat wij weer samen kunnen zweven,

ons van elkaar bewust.
Tot dan, geniet ten volle van het leven.

En als je me nodig hebt, fluister mijn naam dan in je hart.
...ik zal er zijn.

Bedroefd om het verlies en dankbaar voor de vele mooie jaren 
samen met hem, maar met een onuitwisbare herinnering aan 
zijn leven, delen wij u mede dat op de leeftijd van 82 jaar van 
ons is heengegaan, mijn dierbare man, onze zorgzame vader, 
schoonvader en lieve bap

JAN BOND
echtgenoot van Adriana Tol

      A.H. Bond-Tol
      Jaap en Bea
      Jan, Frank, Paul
      Henk
      Kees en Marianne
      Rick, Rosemarijn, Fleur

23 november 2012
St. Gerardusstraat 11
1131 GZ  Volendam

Jan is thuis. Hier kunt u dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur en van 
16.00 tot 21.00 uur afscheid van hem nemen.

In de Vincentiuskerk wordt zaterdag om 19.00 uur voor hem 
gebeden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag 27 november om 
10.30 uur in bovengenoemde parochiekerk. Aansluitend volgt 
de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in 
de koffiekamer van uitvaartcentrum Het Mirakel bij de be-
graafplaats.

Het vertrek dinsdag vanaf het huisadres naar de Vincentius-
kerk is om 10.20 uur.


