Met tranen in mijn hart laat ik je vrij
Het afscheid nemen doet me pijn
Maar toch wil ik je dankbaar zijn

Om wat je was voor mij

Loslaten is ook liefde
en jij leeft verder in mij

Liefs je vrouw

Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet
nu wij afscheid moeten nemen van
mijn geliefde man, onze zwager,—F)'qisje en trotse oom
oo
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