
Wat ons altijd bij blijft, is 
je zorgzaamheid, 

je goedheid, 
je opgewektheid,

je humor en 
je inzet voor anderen.

Henk  is overgebracht naar familiekamer 3 ‘De Herinnering’ 
van Nicodemus uitvaartcentrum Het Mirakel 

aan de C.J. Conijnstraat 6a te Volendam. 

Hier is vrijdag, zaterdag en zondag van 17.00 tot 19.00 uur 
gelegenheid om afscheid van hem te nemen 

en ons te condoleren.

De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 15 januari 
om 10.30 uur in de Sint Vincentiuskerk, 

Kerkepad 1 te Volendam.

Na afl oop ontmoeten wij u nog graag in de Jozef, 
Sint Jozefstraat 2 te Volendam.

Belangstellenden worden verzocht maandag rechtstreeks 
naar de Vincentiuskerk te komen.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

- Liever geen bloemen - 

Vandaag verloren we mijn grote liefde, 
onze lieve (schoon)vader en superopa.

Nog maar 74 jaar oud verloor Henk, na een kort ziekbed, 
de oneerlijke strijd tegen een niet te overwinnen ziekte.

Els Tol-Molenaar
Mischa en Femke
 Thomas, Hugo
Olaf en Christien
 Sven, Rianna

11 januari 2024
Noordeinde 48
1131 GC  Volendam

Henk Tol
☼ 22-12-1949    ~    † 11-01-2024

echtgenoot van Els Molenaar

Goodbye my lover
Goodbye my friend

You have always been the one for me


