
Opeens was ik ziek en kon
 ik niet meer wandelen,

ik dacht aan m’n huis, 
m’n tuin en al het andere.

Daar was de angst, de pijn.
Hoe moet ik dit verwerken.

Toen kwam van God de kracht
en hoorde ik bij de sterken.

Achter ons liggen zovele onvergetelijke jaren. Voor mij ligt de 
leegte van de toekomst, die ik met steun van allen die hem lief 
waren, probeer weer kleur te geven, zoals mijn dierbare man, 
onze goede vader, schoonvader en opa Koos dat zou hebben ge-
wild.

KOOS RIKKERS
* 13-10-1929                  † 10-09-2013

echtgenoot van Trien Kemper

      T. Rikkers-Kemper
      Kinderen
      Kleinkinderen 
      Achterkleinkinderen

10 september 2013
de Deimpt 14
1132 JW  Volendam

Koos ligt thuis opgebaard. Hier kunt u dagelijks van 10.30 tot 
12.00 uur en van 16.00 tot 20.30 uur afscheid van hem nemen.

In de Vincentiuskerk wordt woensdag en donderdag om 19.00 
uur voor hem gebeden.

De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 13 septem-
ber om 13.00 uur in bovengenoemde parochiekerk. Aansluitend 
volgt de plechtigheid op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Belangstellenden worden verzocht vrijdag rechtstreeks naar 
de Vincentiuskerk te komen.


